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Nieuwsbrief    maart 2024

Op 24 februari vond ons jaarlijks clubfeest plaats. Elk jaar opnieuw een 
moment waarop we ons een beetje een grote familie voelen. Het doet dan 

telkens opnieuw veel deugd dat we ook de mensen die al iets minder 
jong en fleurig zijn en we hen door omstandigheden  tijdens de  
fietstochten niet meer of niet meer zo vaak zien, als clublid kun-
nen en blijven omarmen. Zij hoorden, horen en blijven erbij horen.

Ikzelf had het er mij alvast op verheugd. Net als vorig jaar mijn ver-
jaardag vieren met de fietsvrienden... het was iets om naar uit te kij-

ken. Helaas heb ik wegens medische redenen in laatste instantie for-
fait moeten geven. Graag had ik de kampioenen Maurice, Berke, Patrick, 

Pierre en Mathy via enkele lovende woorden toegesproken voor hun sterke prestatie tijdens het 
afgelopen jaar. Ik had ook graag Eddy Bynens, die we tijdens het feest tot erelid hebben benoemd 
voor zijn grote verdienste voor de club, een korte woordje toegesproken. Helaas, kon het niet. Mijn 
lijf leit (laat) me in de steek. 

Mijn medebestuurders Maurice, Christoph en Jo hebben het voortreffelijk overgenomen en mijn af-
wezigheid totaal doen vergeten, heb ik me door meerdere aanwezigen laten vertellen. Bedankt aan 
hen. Bedankt aan alle aanwezigen.  
Eerlijk, het waren er minder dan gehoopt en verwacht. Maar zij die er waren (of toch zij die ik 
achteraf gehoord heb) waren bijzonder enthousiast en dankbaar. Misschien had de locatie iets 
ruimer gemogen. Dat was ook zo voorzien maar het te beperkt aantal inschrijvingen hebben daar 
anders over beslist. Bij minstens 30 deelnemers kregen we de hele ruimte van de zaak ter be-
schikking. Dat aantal haalde we net niet (28) en dus hebben we alle begrip voor de uitbaters van 
het Trefpunt dat ze die zaterdagavond ook andere gasten toelieten. 
Het eten was lekker, de aanwezigen zorgden voor een leuke en gezellige sfeer, geholpen door een 
liveoptreden dat zorgde voor de mogelijkheid om enkele danspasje te plaatsen. 
Toch even meegeven dat zo’n muzikaal optreden wel wat kosten meebrengt, niet gedragen door de 
clubkas maar dit keer met veel plezier aangeboden door Maurice (die enkele dagen eerder 70 was 
geworden) en de Freddy (die op dezelfde dag jarig was).

Ondertussen zijn we aan het nieuwe seizoen begonnen. Sommigen hebben al wat ritjes gereden. 
Zij hebben geprofiteerd van de zeldzame dagen waarop fietsen een optie was. Neen, de weerma-
ker is de fietsliefhebber nog niet goed gezind geweest. Maar... na regen komt (ooit) zonneschijn. 
Daar moeten we vanuit gaan.

Laten we alvast hopen en duimen voor een mooi fietsjaar waarin wij en de mensen rondom ons 
gezond en wel mogen blijven. Immers, wie gezond is heeft duizend wensen, wie ziek is, heeft er 
maar één. Ik wens iedereen de duizend wensen.

(De voorzitter)
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Kleine aanpassing clubritten
De clubritten tijdens de weekend (of op weekdagen) hebben 
als bedoeling om samen in groep te fietsen. Samen fietsen 
houdt ook in dat iedereen zich zo goed als mogelijk aan-
past aan iedereen. De sterkere aan de zwakkere maar ook 
de zwakkere aan de sterkere. Ooit zei iemand me: “In groep 
fietsen is vooral leuk voor zij die tot de middenmoot behoren 
want voor de sterkeren is het saai waardoor ze afhaken, voor 
zij die moeten harken om bij te blijven is het ook niet plezant 
en dus ook zij haken af. Gevolg: alleen de middenmoot blijft 
over en al snel wordt ook die groep opgedeeld in sterkeren en 
minderen. Daarom is, was en blijft het zoeken naar een ge-
schikte middenmoot. En die is moeilijk te vinden. Niet alleen 
bij onze club. Het blijkt in alle clubs een issue. 
Onze middenmoot was een gemiddelde van 25km/u. Te snel 
werd tijdens de algemene vergadering beslist. 
Dus:
1.	 We zullen dat gemiddelde wat laten zakken.
2.	 We laten niet de hele rit dezelfde aan kop rijden maar 

proberen om de 10 km af te lossen, zodat wie wenst het 
tempo naar eigen goeddunken wat kan aanpassen.

3.	 We blijven samen tot aan de koffiestop waarbij de ‘snel-
len’ het iets minder doen en de ‘trageren’ een tandje 
bijsteken om zo toch nog een wielertoeristentempo te 
halen.

4.	 Na de koffiepauze splitsen we ons (indien nodig) op 
in twee groepen. Iedereen kiest voor zichzelf bij wel-
ke groep hij (of zij) wil aansluiten.  We doen dit enkel 
wanneer de groep groot genoeg is. Het heeft geen zijn om 
bijvoorbeeld een groepje van 5 nog eens op te splitsen in 
twee groepen. 

5.	 De snelste groep zal er voor zorgen dat op het computertje 
het getal 31 ‘nooit’ (tenzij het stijl bergaf gaat) verschijnt. 

Vanaf 9 maart staat er een kalender voor de clubritten op 
de website. Mochten er andere voorstellen zijn, dan kan 
die altijd worden aangepast. Of ikzelf erbij zal zijn, is en 
blijft twijfelachtig. 

Overlijdensberichten

Iemand die je liefhebt en graag ziet 
moeten verliezen doet altijd heel 
veel pijn. Het maakt deel uit van 
het leven zegt men, en men zegt dat 
bij de geboorte er één zekerheid is, 
namelijk dat het aardse leven maar 
tijdelijk is. Maar toch…
Sommigen van onze clubleden 
werden tijdens deze eerste maanden 
van het nieuwe jaar niet gespaard. 
Half januari moesten Michel en Ma-
rie-José definitief afscheid nemen 
van hun broer en schoonbroer.
Korte tijd geleden verloor François 
zijn zus. Er zullen hen ongetwijfeld 
nog vele moeilijke dagen passeren. 
We wensen hen heel veel sterkte 
en dat ze steun mogen vinden bij 
elkaar. 
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Erelid Eddy Bynens
Toen twee jaar geleden Jaak Janssen 
besliste om geen vergunning meer 
te nemen en daardoor ook geen lid 
meer was van onze club, konden 
wij als bestuur dat niet over ons 
hart krijgen. Iemand die bijna een 
mensenleven Genker Trapper is 
geweest, gewoon van onze leden-
lijst halen vonden we not done. 
Vandaar dat we hem voorstelden 
om erelid van de Genker Trappers 
te willen zijn. 
Vorig jaar hebben we dat ook aan 
Willy Vercruyse voorgesteld. Net 
als Jaak was ook hij vereerd.
Dit jaar was Eddy Bynens aan 
de beurt. Ook Eddy is fysiek niet 
meer in de mogelijkheid om nog 
als wielertoerist te fietsen. Eddy 
heeft uiteraard een heel grote 
verdienste in de uitbouw van onze 
club. Hij heeft jaren meer dan 
10.000 fietskilometers laten opte-
kenen. Hij is jaren ook de voor-
zitter geweest, heeft samen met 
het toenmalige bestuur voor een 
financieel gezonde club gezorgd. 
Zijn inbreng tijdens de levens-
loop van de Genker Trappers mag 
niet worden geminimaliseerd. Hij 
hoort dan ook voor altijd op onze 
ledenlijst te staan. 
Proficiat Eddy met je titel van ere-
lid. Dubbel en dik verdiend. 

Foto’s clubfeest



Stempelplaatsen van de permanente ritten
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Brustem

Fietshandel Loix, Luikersteenweg 227, Brustem 

Taverne Haspengouw, St.-Genovevaplein 8, Zepperen 

Koersel

Esso tankstation, Bredonkstraat 15, Koersel

Café Lindehof, Hulstraat 2, Heusden-Zolder

Kanne

Hotel Kan en Kruike, Statiestraat 39, Kanne

Opcanne Anker, trekking Opcanne 6, Kanne

Opitter

Tankstation Total, Opitterkiezel 235, Opitter

Fietscafé Itterdal, Opitterkiezel 240b, Opitter

Voeren

Slagerij Nuijts, Onderstraat 11, Noorbeek

Brasserie Tinus, Bovenstraat 9, Noorbeek

Klassement op 3 maart
Sommige Genker Trappers hebben al 
wat ritjes gereden. De stand van de reeds 
gemelde en betaalde ritten: 

Kalender clubritten maart
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Is het wielrennen in zijn voortbestaan bedreigd?

Elke dag staan Van Aert en/of 
Evenepoel wel in de krant: bij de 
sport, de privé en soms zelfs bij 
de recepten, als er wordt uitgelegd 
welke ijsjes Evenepoel het lekkerst 
vindt. Zij en hun sport zijn hot.  En 
toch gaat het niet zo goed met deze 
sport. Een onderzoek heeft uitge-
wezen dat één op vier kinderen 
nauwelijks of niet kan fietsen. 

Zelf heb ik lang genoeg in het 
onderwijs gestaan om u met zeker-
heid  te vertellen dat dit klopt en 
bij de jongeren koers nauwelijks 
bestaat. Zwijg stil dat ze er aan 
denken om het te doen.  
Niet abnormaal… ikzelf heb tij-
dens mijn jonge jaren wedstrijden 
gereden in zo goed als alle dorpjes 
van Limburg. Jawel, ook in Genk. 
Overal in Genk: Winterslag, Box-
berg, Zwartberg, Genk-Centrum 
(waar we toen elke ronde het toen 
nog kleine colletje van de Molen-
vijver naar de kerk op moesten), 
Sledderlo, Langerlo,… En waar is 
er nu nog in Genk koers voor de 
jeugd? Of bij uitbreiding in Lim-
burg? Wie van ons heeft de jongste 
tien jaar nog eens een jeugdwed-
strijd live bijgewoond? 

Onlangs heb ikzelf nog meege-
werkt aan een reportage voor 
de krant waaruit bleek dat het 
aantal jeugdwedstrijden in 
Vlaanderen de voorbije jaren 
gewoon gehalveerd is. Waar 
wordt de jeugd nog warm 
gemaakt om ook coureur te 
willen worden? 
Op TV? Daar is de koers ook 
niet zo spannend voor de 
jeugd.
Zopas vertelde mij een vriend 
dat zijn zoontje van 8 jaar 
wielrennen geweldig vindt. 
Maar hij vraagt wel iedere keer 
of Pogacar, Van der Poel, Van 
Aert, Evenepoel meedoen. Als 
dat niet zo is, dan zegt hij na 
een kwartier: “Papa, er gebeurt 
niet zo veel hé, en pakt hij 
één of ander elektronisch spul 
om zijn duimspieren verder te 
ontwikkelen. 

Het verdwijnen van jeugd-
wedstrijden is een super groot 
probleem, dat de wielersport 
in haar voortbestaan bedreigt, 
en daar is op dit moment nog 
veel te weinig aandacht voor. 
Wielrennen is ook gevaarlijk. 
Daar mogen we niet flauw over 
doen. Iedere ouder herkent het 
wel: als je je kind laat voetbal-
len, basketballen of handbal-
len, weet je dat het hoogstens 
een blauwe plek kan krijgen 
of - stel je voor - een gebroken 
been. Wielrennen is een veel 
hardere sport, de consequenties 
van valpartijen zijn enorm. 
Om dan nog maar te zwijgen 
van de gevaren in het verkeer 
tijdens trainingstochten.  
Doch als er geen wielrenners 
zijn, dan is er ook niemand die 
een wedstrijd wil organiseren. 
Want een koers zonder cou-

reurs is geen koers. Net zoals een 
wielertoeristenclub zonder fietsers 
er ook geen is. Een cirkeltje dus.
Een ander probleem van nu is 
natuurlijk ook dat ‘sporten’ voor 
de meeste mensen betekent dat ze 
een lycrapakje moeten aantrekken, 
naar de fitness moeten gaan of op 
een dure wielerfiets moeten krui-
pen, vervolgens keihard moeten 
zweten om daarna dat zweet af te 
spoelen in een luxueuze mobile-
home. Ik kom bijna wekelijks op 
een jeugdwedstrijden en kan je 
verzekeren dat de huizen op wielen 
daar quasi niet meer te tellen zijn. 
 
Niet alleen het wielrennen is 
bedreigd. Ook andere sportfe-
deraties zien hun ledenaantallen 
drastisch dalen. Wij spiegelen ons 
constant aan de absolute toppers 
die massa’s geld verdienen. Wij 
kijken naar hen en maken ook onze 
kinderen warm voor hen. Dat mag. 
Idolen moeten er zijn. Doch in hun 
voetsporen treden is maar voor een 
piepklein percentage weggelegd. 
We zouden ‘sporten’ vaker moeten 
definiëren als ‘bewegen’. In de 
tijd van Zweig gingen de mensen 
meestal te voet ergens naartoe. Ze 
moesten nog weleens een trap op 
en de meeste beroepen waren veel 
fysieker dan vandaag. 
“Tegenwoordig krijg je je bood-
schappen aan huis geleverd, ga je 
met de auto naar kantoor, waar je 
de lift neemt en een hele dag krom-
gebogen aan je laptop zit, en ‘s 
avonds plof je in de sofa neer om 
uren aan een stuk Netflix te liggen 
kijken. Hele volksstammen leven 
zo, terwijl ons lichaam daar totaal 
niet voor gemaakt is.
Onze kinderen/kleinkinderen krij-
gen dat als voorbeeld mee. Iets om 
bij stil te staan.


